5. De droom van Godfried

Godfried opende zijn ogen. Het zonlicht verblindde hem en het duurde

even voor hij alles kon zien. Wat was er aan de hand? Had hij geslapen?

Hoe lang? Alles leek zo vreemd. Hij herinnerde zich alleen zijn droom.
De droom die elke nacht terugkwam.

'Eindelijk! Je hent wakker!” Moeder Ida streelde zijn hand.

Aan de andere kant van het bed zaten zijn broers Boudewijn en Eustaas.
Vader was er niet. Maar die was er nooit. ‘Tk kan niet voor mijn hertogdom
zorgen vanuit mijn luie stoel’, zei hij altijd als hij weer eens voor maanden
van huis vertrok.

‘Wat is er aan de hand?’ vroeg Godfried. Hij zag de bezorgde blik van zijn
moeder en zijn broers. Wat verder stond broeder Gregorius te bidden.

‘We dachten dat je stervende was, Godfried’, sprak moeder. ‘Je hebt
drie dagen en drie nachten geslapen. Je had hoge koorts en je ijlde. Je was
niet wakker te krijgen.’

Godfried kwam moeizaam overeind en dronk gulzig zijn beker honingdrank

leeg. De pijn in zijn borst ging maar niet weg. Zolang hij zich herinnerde,
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werd hij geplaagd door een zwakke gezondheid en pijn in de borst die het
ademen moeilijk maakte. En door de droom die elke nacht terugkwam.
Alsof hij 's nachts door een engel werd bezocht die hem steeds
dezelfde boodschap bracht.

‘Godfried, je broers en ik hebben besloten je naar je com in de Ardennen te
sturen, naar de burcht in Bouillon. De frisse lucht en de dennenbomen zullen
je meer adem geven, Het water van de heilige bron zal je spieren versterken.'
‘En mijn opleiding dan? Tk wil even goed kunnen vechten als mijn broers.’
Eustaas knikte. 'Natuurlijk. Daar hebben we ook aan gedacht. Als je weer
gezond bent, staan onze wapenmeesters klaar om je alle vechtsporten aan

te leren.’

‘Moeder, ik wil graag even alleen zijn met broeder Gregorius', sprak hij
tussen twee hoestbuien door. Iedereen verliet de kamer en broeder Gregorius
schoof een stoel naast het bed.,

‘Vertel op, mijn jongen. Wat is het probleem?’

‘Het is mijn droom, broeder. Ik ben bijna twaalf jaar, maar ik herinner
me geen enkele nacht dat ik niet hetzelfde heb gedroomd. 1k zou zo graag eens
dromen van honingkoeken of van een gekke nar of van mooie meisjes of...'
"Vertel maar. Je droom is veilig bij mij."

‘In mijn droom mag ik geen meisje uitkiezen en mag ik niet trouwen. Ik moet

al mijn bezittingen wegschenken en kloosters oprichten. En ik moet een leger
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van 100.000 man samenbrengen en heel ver op reis gaan. Ik moet het Heilig
Bloed zoeken en naar hier brengen. Men wil mij in het verre land tot koning
kronen, maar ik weiger de kroon, omdat de echte Koning slechts een
doornkroon heeft gedragen..’

Broeder Gregorius sloeg een kruisteken.

‘Het is een droom uit de hemel’, sprak hij plechtig. 'Godfried, jij zult het
gebod van God moeten gehoorzamen.’

‘Maar dat is nog niet alles’, vervolgde de uitgeputte Godfried. 'Ik moet
zonder wapens vechten met een beer. [k dood hem met mijn blote hand. En ik
onthoofd een kameel met één slag van mijn zwaard.” Hij zuchtte diep.

'Hoe kan ik deze droom geloven? Ik ben zelfs te zwak om een vlieg dood te
slaan, ik krijg met moeite mijn beker aan mijn mond. En als ik drie stappen
zet, moet ik gaan zitten, anders hoest ik de longen uit mijn 1ijf.’

‘Daarom moet jij eerst naar Bouillon gaan om te herstellen. God zal je
genezen en je sterk maken voor je opdracht.’

Eroeder Gregorius opende zijn gebedenboek en begon Latijnse gebeden te
prevelen terwijl hij met zijn hand steeds maar kruisjes maakte boven het
hoofd van Godfried.

Godfried liet zich terug in zijn kussens vallen.

Op dat moment had hij het liefst al zijn bezittingen weggeschonken, Wat had

hij graag met iemand van plaats geruild. Wat moest het heerlijk zijn om als

* 1500 1800 1945

| . 5
I . NIEWSIE
MWieuwe tijd ¥




eenvoudige boerenzoon op te groeien. Of als leerjongen van een smid, of als
een simpele schapenhoeder die aan niets anders moest denken dan aan vers

gras voor zijn kudde. Wat leek dat leven fijn!
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erfde van zijn com het graafschap
Bouillon, Vanwepge zijn zwakke
ondheid

stuk van zijn

leid tot de leider uit
nam deel aan de eer
Jeruzalem te bevrijden; daarvoor verkocht
hij al zijn bezittingen. Het is niet duide




